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De volgende dag rond acht uur liep de wekker af want er was 

vandaag een vol programma, dat viel wel mee maar wou toch een 

aantal dingen gaan doen. Rond negen uur ben ik naar de pond 

gegaan waarmee je naar Granville Island werd gebracht. Daar 

aangekomen heb ik een beetje rondgelopen en heb toen bij een 

eettentje ontbeten. Daarna heb ik nog wat rondgelopen en rond gekeken. Op Granville 

Island heb je vele leuke kleine winkeltjes, ateliers, kleine eettentjes, werkplaatsjes en 

een grote overdekte markt waar alles vers en mooie kwaliteit had. Dit was allemaal 

heel leuk om te zien alleen het weer was niet echt lekker, het miezerde de gehele 

ochtend. 

Rond de middag ben ik weer met het pondje teruggegaan en ben toen naar Burrard 

Bridge Bar & Grill gegaan om wat te gaan eten. Had op internet gezien dat je daar 

goed vis kon eten. Daar aangekomen was het nog rustig en ben aan de bar gaan 

zitten. Daar heb ik me een mooi Canadees biertje laten tappen door een even mooie 

bar dame. Na een biertje of twee heb ik wat eten besteld, wilde zalm natuurlijk. Dit 

was een behoorlijk groot stuk zalm en verrukkelijk, heel vlezig van structuur en vol 

van smaak. Dit was zalm zoals zalm behoord te zijn en kan me niet herinneren ooit 

zoiets gegeten te hebben. Met de bar dames leuk gesproken over waar ik vandaan 

kwam, mijn vakantie plannen en over wat ik vandaag nog meer wou gaan doen. 

Aangezien ik nog naar Stanley Park wou om de totems te zien vertelde één van de 

dames hoe ik daar het beste via de leukste route naar toe kon lopen, dat zou 

ongeveer een uurtje lopen zijn en zou langs het water zijn. 

Ondertussen was het weer opgeklaard en begin de zon te schijnen en besloot ik om 

maar eens een wandeling te gaan maken. Nam afscheid van de dames en vertelde dat 

ik hoogstwaarschijnlijk de volgende dag weer zou komen eten. 

In Stanley Park aangekomen kon ik de totems niet direct 

vinden maar na wat omzwervingen had ik ze toch gevonden, 

maar had ondertussen wel het halve park gezien, wat me wel 

tegen viel, dus kon ik ook afstrepen van m’n lijst. De totems 

waren wel grappig om te zien maar niet echt bijzonder. Ik 

ben langs de Coal Harbour richting het Congres Centre weer 

richting het hotel gelopen. Onderweg moest ik wel een aantal keer schuilen voor de 

regen die met bakken naar beneden kwam. Aan het eind van de middag was ik terug 

in het hotel, ben me wezen douchen en andere kleren aangedaan en ben naar beneden 

naar het restaurant gegaan om wat te drinken en te eten. 

Die dag waren er drie stelletjes Nederlanders aangekomen dus heb daarmee de verdere 

avond ervaringen en tips uitgewisseld, natuurlijk was bier er ook weer bij en het werd 

toch vager en later dan de bedoeling was, maar het was wel gezellig. 


